zeeman je verlangen is de zee

Zeeman laat jouw dromen,
denk niet aan je thuis.
Zeeman, wind en golven,
roepen je van huis.

refrein. Jouw verlangen is de zee,
en je vrienden zijn de sterren.

Boven Rio en Shanghai, boven Bali en Hawaii.

En ze stralen op je schip|, (kort)
en ze lokken je van verre.
Die alleen blijf je steeds trouw, 'n leven lang!

Zeeman laat jouw dromen,
denk niet meer aan mij.
Zeeman, want "den vreemde"
wacht je, laat me vrij.

refrein

couplet: oe, oe

refrein

“de Loswalklinkers” - Dongen
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